Gary Lloyd Scanlan
30 Juli 1957 - t 21 Mei 2021

Gary werd geboren in het Engelse plaatsje Scarborough waar hij op
15-jarige leeftijd begon met rugbyen.

In 1997 kwam hij voor het eerst bij The Dukes, waar hij vrij snel niet
meer weg te krijgen was.

Hij speelde zelf jarenlang, als Captain van het Derde, en was te
herkennen aan de verschillende braces/soorten tape die hij nodig had
om op het veld te functioneren.

Tevens is hij jarenlang de coach geweest van alle jeugdteams, de
dames en het derde. Met wie hij verschillende successen binnengehaald
heeft.

Hij vond het belangrijk dat iedereen de kans kreeg om te spelen en zich
daarbij op zijn of haar gemak voelde. Hij kon goed inschatten wat
iemands persoonlijke kwaliteiten waren, en was hierdoor zeer geliefd bij
de spelers.

Verder was hij niet weg te slaan van de dansvloer als hij eenmaal een
aantal biertjes op had.

Tot het laatst was hij niet weg te slaan bij The Dukes, zijn tweede thuis.
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